Vriendinnen schrijven over ervaring en twi
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Een van de Kleurrijke illustraties in het boek van Marie-Louise Meuris en haar
vriendin Angeline Donk die in woord en beeld hun eigen gevoelens en misschien
00k die van lezers richting kunnen geven in deze vervelende tijd.

jfel in coronatijd

Marie-Louise Meuris uit Blije heeft samen met haar vriendin Ang
en de sfeer in de eerste corona lockdown, nu twee

eline Donk uit Amsterdam ervaringen
jaar geleden, op een bijzondere manier vastgelegd.

Als kunstenaarsduo de ‘Damesmeisjes’ tekenden beiden de sfeer op na de eerste persconferentie in

maart 2020. Het resultaat is een bijzonder en kleu

van dit coronatijdperk.

‘5,4 Miljoen mensen keken naar de
historische toespraak op TV van pre-
mier Rutte. De eerste sinds toenmalig
premier Den Uyl in 1973 over de
oliecrisis. In een week tijd zijn we in
een surrealistische wereld beland. Van
overal naar toe kunnen gaan, onbe-
vangen, onbevreesd, tot het nadenken
over elke stap die je nog wilt zetten.
Rutte deed het goed, betrouwbaar,
communicatief sterk, een overheid die
vertrouwen stelt in haar burgers...
Maximaal controleren en groeps-
immuniteit zijn kernwoorden.” Zo
begint het boek onder het kopje
‘Alles staat stil’. ;
Marie-Louise vertelt dat dit pro-
ject al bij begin van de corona
in 2020 ontstond met een dag-
boek over de eerste 100 dagen in
coronatijd. Ze correspondeerde
met haar vriendin in Amsterdam

over hun ervaringen, ze maakten

beiden ook werkjes uit verpulpt
krantenpapier van artikelen over
corona.

,»Wij begonnen onze beleve-

nissen op te schrijven en naar

elkaar te sturen vanuit Blije en
vanuit hartje Amsterdam en het
maken van kunstwerkjes”, ver-
telt Marie-Louise. In het voor-
woord van het boek dat aanvan-
kelijk bedoeld was voor vrienden

en familie staat: Nu, anderhalf jaar
later kijken we terug in verwondering.
Wereldwijd zaten we allemaal in het-
zelfde schuitje. Hoe snel vergeten we
hoe het werkelijk was, die eerste 40
dagen. Hoe vergankelijk zijn de din-
gen, de gebeurtenissen in ons leven...
De vriendinnen verhalen hoe ‘de
onzichtbare vijand’ steeds dich-
terbij komt, zo ook in hun eigen
kringen.

'Onze geliefde zwager ligt met corona
in het ziekenhuis. Zes weken geleden
zat ik nog naast hem aan de lunch-
tafel en wisselden we uit over het werk
in het atelier. Een goede vriendin van
de familie ligt aan de beademing...
Ze schrijven over hoe moeilijk
het wordt om afstand te houden,
bijvoorbeeldﬁ tijdens een verjaar-

dag. ‘Een drankje en een taartje op de

stoep. Ouders en kinderen gescheiden
door een goedgevuld fietsenrek...’

Onwerkelijke stilte -

Marie-Louise beschrijft in het
boek de haast onwerkelijke stilte
in het toch al zo rustige Blije:
‘Hoe een stil dorp nog stiller kan
worden. Je hoort de duiven koeren
en soms een verwaaid kinderstem-
metje. Even een foto gemaakt van de
lege Hoofdstraat, het lege dorpsplein-
tie. Zelfs voor Blije een ongebruike-

rrijk boek vol ervaringen tijdens de eerste 40 dagen

lijke, bijna vreemde leegte...” Marie-
Louise vraagt zich in het boek
ook af of al deze ellende mis-
schien wel onze eigen schuld is.
‘Honderden lammetjes op de zeedijk,
slapend in de zon, melk drinkend bij
hun moeder, bij elkaar groepend aan
de rand van de weg. Grote groepen
ganzen op de kwelder, gras etend, niet
op.of om kijkend. Zij leven hun leven,
geen vragen, geen angsten. In de verte
schittert de Waddenzee, onaantast-
baar. Maar niet heus. Waarom zorgen
we miet beter voor al het moois dat om
ons heen is?’

Het boek vertelt het verhaal van
twee vriendinnen, maar verhaalt
vooral over de worsteling van
iedereen die op zoek is naar een
‘nieuw evenwicht’. De vriendin-
nen verwijzen naar de woorden
van Jantien de Boer in de LC:
‘Het is allemaal nieuw, we moeten het
allemaal nieuw bedenken. Het kost
aandacht, begrip, tijd, geduld, luiste-
ren naar elkaar, niet bang zijn, open
blijven, whatever. Het kan niet anders.
Maar het kan, hier in Nederland. De
bijeffecten, baan kwijt, echtscheiding,
depressies? Hoe het gaat in de rest
van de wereld? Ik weet het ook niet.
Lammetjes. Lammetjes helpen tegen
alles...'®



